
 

HET WIERD ZO LICHT... 
Loes Modderman 

 
Hier een kort bericht uit de Nieuwe Genees-, Natuer- Historie, Huyshoud- en Weerkundigen Almanak Des 
Jaers 1779, waarbij we ons kunnen afvragen wat daar precies in de lucht te zien geweest is..... 

 
Op den 3 November 1777, des avonds ten half agt uren, wanneer de lucht zeer zagt, het 
weder helder, en den wind in het Noorden was, zag men te Sarlat in de Provincie van 
Roussillon in Vrankrijk, en in den omtrek van dien, eene ongemeene luchtverheveling. 
Het wierd zoo licht, dat men gezeyd zou hebben dat'er  eenen tweeden dag aenbrak.  
Men zag tusschen het Noorden en Westen eenen lichtenbal van vuer, die eene zeer 
aenmerkelyke middelyn had, verschynen. Terwyl hy oprees, vloogen verscheydene 
groote vonken zomtyds naar malkanderen, zomtyds te gelyk, en die artificiele sterren 
gelyk waeren, uyt den zelven, en den kring, die hem omringelde, bestond uyt straelen 
van verscheyde couleren, waeronder men voornaemelyk het oragne couleur kon 
onderscheyden. Wanneer dezen ontzagchelyken bal op de hoogte was van ontrent dry 
roeden, kwam uyt den zelven twee soorten van vuerballen, die, van de massa 
afgescheyden zynde, de gedaente van twee groote regenboogen aennamen, waer van 
eenen in het Noorden en den anderen in het Oosten verdween. Toen bespeurde men dat 
de massa ongevoelig versmolt, zoo dat om 8 uren 5 minuten alles verdwenen was. Dit 
verschynsel is door geene eenige losbersting verzeld geweest. 
 
 
Op 5 maart 1818 in de Arnhemsche Courant net zo'n soort verschijnsel in België.... 

 
En in de Rotterdamsche Courant van 2 mei 1857.... ditmaal boven Java 


